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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN. 
 
   6 oktober: 10.00 uur: Ds. S. v.d. Hauw; Noordgouwe 
 1e collecte: Kerk en Israël 
                     2e collecte: Onderhoud 
                     3e collecte: Diaconie 
                     KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
13 oktober:   10.00 uur: Ds. J. Wilschut; Rockanje 
                      1e collecte: Diaconie 
                      2e collecte: Onderhoud 
                      Deurcollecte: Zending 
 
20 oktober:    10.00 uur:  Dhr. E. Leune; Benthuizen 
                      1e collecte: Kerk 
                      2e collecte: Onderhoud 
                      Deurcollecte: Diaconie 
 
27 oktober:    10.00 uur: Ds. B van Ginhoven; Ouwerkerk 
                      1e collecte: Diaconie 
                      2e collecte: Onderhoud 
                      Deurcollecte: Zending 
 
  3 november: 10.00 uur: Mevr.D. Timmers; Roosendaal 
                       1e collecte: Diaconie 
                       2e collecte: Onderhoud 
                       3e collecte: Zending 
   KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
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KERKBLAD 
Kopij voor het novembernummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 26 oktober. 
Met vriendelijke groet, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
HERFST: 
De startzondag luidt het nieuwe seizoen in. Met seizoen bedoelen 
we een kerkelijk jaar met al zijn activiteiten na de zomervakantie tot 
de zomervakantie het jaar daarop. Maar seizoen heeft ook de 
betekenis van ‘jaargetijde’. De startzondag luidt, zou je kunnen 
zeggen, de herfst in. Dat is te merken. Was het op 22 september 
nog mooi en warm weer, de week erna begonnen de najaars buien. 
Voor mensen die de aardappels eruit moeten halen opnieuw een 
spannende tijd. Is het op tijd droog genoeg? Zo heeft ieder 
jaargetijde zijn bijzonder eigenschappen. 
 
Tussen Halsteren en Steenbergen ligt biotuinderij “De Kromme 
Lepel”. Eén van de bijzondere dingen die hier gebeuren is dat de 
eigenaar Peet de Krom ieder seizoen met zijn werknemers, veelal 
vrijwilligers, begint met een meditatief moment. Zo luidt hij de lente, 
de zomer, de herfst en de winter in. Dat vind ik mooi. Het is goed om 
ons bewust te worden van de wisseling van de seizoenen, om niet 
gewoon dag in dag uit, zonder ijkpunten door het leven te gaan. Er 
zijn ook andere ijkpunten; een geboorte of overlijden, een 
verjaardag, een jubileum, de overgang naar een andere school, een 
verhuizing. Allemaal gebeurtenissen die een mens uit zijn ritme 
halen, en waarbij hij terug geworpen wordt op zichzelf met vragen 
als “Waar kom ik ook al weer vandaan, waar ben ik nu en waar ga ik 
op weg naar toe?” De kerk heeft zijn eigen ijkpunten: de Christelijke 
feestdagen. Als we de cyclus van de natuur bekijken, lijkt het een 
cirkel. Maar het is eerder een spiraal. Ieder seizoen komen we 
dichter bij een blijvende verandering. De ringen van een boom laten 
zien hoe oud deze is. Ooit zal hij niet meer een volgend seizoen 
ingaan, hij zal sterven, al kan dat bij sommige bomen eeuwen duren. 
We gaan nu de herfst in. Deze herfst is anders dan de vorige. We 
zijn een jaartje dichter bij onze volgende bestemming gekomen. We 
mogen als Christenen geloven dat de spiraal ons uiteindelijk naar 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde leidt, waar wij binnen 
mogen gaan, om het leven bij de Eeuwige te ontvangen. In deze 
wetenschap mogen we vol vertrouwen het nieuwe seizoen ingaan 
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met alles wat op ons af zal komen. Tot slot een gebed voor de herfst 
uit “Eensgezind volharden in gebed – een oecumenisch 
gebedenboek –“: 
 
“Nu het kouder wordt en het licht verzwakt, 
bidden wij dat wij warmte geven en warmte ontvangen 
en dat ons nooit mag ontbreken 
het licht van vriendschap en liefde 
waarin wij elkaar herkennen. 
 
Nu de avonden langer worden, 
bidden wij dat wij de tijd gebruiken 
om tot onszelf te komen, 
anderen te ontmoeten 
en te naderen tot God. 
  
Nu het jaar naar de winter keert, 
bidden wij om dankbaarheid 
voor alle vruchten van onze herfst 
En dat wij afscheid leren nemen. 
 
God, tussen licht en donker verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte en verblijd ons 
met uw vriendelijk licht, Jezus, onze Heer.” 
  
 
DOOP- EN BELIJDENISDIENST 10 NOVEMBER 
 
Een herinnering. Deze zondag zullen de kinderen van de gezinnen 
de Joode, Geluk en de Rooij gedoopt worden, Dennis de Joode zal 
ook gedoopt worden en hij en Mariëlla zullen belijdenis doen. In het 
vorige Kerkblad schreef ik dat er nu meer bekend over gemaakt zou 
worden, me niet realiserend dat we nog niet bij elkaar zijn geweest 
met de doopouders en -kinderen. U moet dus nog een maandje 
wachten.  
 
SCHOOL-KERKDIENST 17 NOVEMBER 
Hier is al wel meer over bekend. Het thema is “Tienduizend redenen 
om dankbaar te zijn”, n.a.v. dankdag op 20 november.  
Het verhaal uit de Bijbel zal aansluiten op dit thema en er wordt een 
spiegelverhaal gelezen met kleurrijke platen, die getoond worden. 
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We zingen mooie liederen met elkaar. De dienst is geschikt voor alle 
leeftijden; van 0 tot 100 jaar. In de korte preek zal een stukje 
verdieping gegeven worden. Zo komt iedereen aan zijn trekken. 
Ik hoop deze zondag jong en oud te ontmoeten. 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
UIT DE GEMEENTE 
 
Enkele bijzonderheden uit de gemeente: 
Dhr. A.A.(Bram)  van Nieuwenhuijzen verhuisde naar Bergen op 
Zoom. Gelukkig kon de hond mee verhuizen. 
Dhr. Is de Jager mocht weer naar huis terugkeren na zijn verblijf op 
de revalidatie afdeling 
Mevr. Janny Bolier werd opgenomen in het ziekenhuis. Zij wacht op 
het ogenblik van dit kerkblaadje gereed maken nog op een plekje 
elders. We wensen ook haar man Leendert heel veel sterkte toe. 
Ook alle anderen, die hier niet genoemd zijn, maar wel met 
moeilijkheden of ziekte te kampen hebben wensen we sterkte toe en 
Gods voelbare nabijheid.  
  
TERUGBLIK STARTZONDAG 
Zondag 22 september was de startzondag van onze gemeente met 
thema ‘Als nieuw’. 
Ds. Marina had het tijdens de eredienst over ‘De werkers in de 
wijngaard’ (Matteüs 20, 1-16). Jezus zet hierin alle menselijke 
verwachtingen op zijn kop: De arbeiders die pas laat op de dag zijn 
begonnen, ontvangen net zoveel loon als de arbeiders die de hele 
dag gewerkt hebben. Hun loon is geen loon naar werken maar het 
zgn. ‘genadeloon’: als je de uitnodiging accepteert om te werken, is 
aan het eind de beloning tóch hetzelfde. Je kunt dus elk uur 
aanhaken bij het werk in de wijngaard. 
Na de dienst stond drinken klaar met heerlijke koeken. Ook de 
tieners werden ingeschakeld om mee te helpen uitdelen. 
Gert-Jan Boudeling hield hierbij voor jong en oud een mooie quiz 
over de dienst. Hierna konden we gezellig bijpraten tijdens de lunch 
en bakte Fanny poffertjes voor de jongsten (en oudsten ). 
Aan iedereen die niet is genoemd en die meegewerkt of -gedacht 
heeft om deze zondag te laten slagen: hartelijk dank! 
Namens de kerkenraad, Irene Boudeling 
 
    



7 
 
  
 ROOSTERS 
                        Oppasdienst        Kindernevendienst      Deurcollecte  
  6 oktober       Cora                      Heleen  in de kerk 
13 oktober       Judith                    Wendy                       Joep 
20 oktober       Erna                      Natalie                       Gilles 
27 oktober       Babette en Annemiek  Fanny  Marco 
  3 november   Leontine                                                  In de kerk 
10 november   Arie en Alexandra 
 
ROOSTER KERKTAXI 
  6-10 Rien 
13-10 Sjaak               Voor info over de kerktaxi kunt u tot  
20-10 Martijn/Joke     zaterdagavond bellen naar 
27-10 Sylvia               Sylvia Reijngoudt 
  3-11 Bram/Coby        0167 573717  of  06 28755011 
10-11 Rien 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
In oktober hoopt Joke de bloemen te verzorgen, voor november 
staat Riet op het rooster. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG  
 6 -10-1939.Mevr. Quak-Hoogenboom. F.M.Boogaardweg 68. 
                                  4697GZ Sint Annaland 
17-10-1952.Mevr.M.J.A. Wisse-Bonte.Langeweg 55 4675RK A.J.P 
20-10-1949.Dhr.M van Strien. Lageweg 7.4675RH A.J.P. 
 
Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig hopen te 
zijn : onze hartelijke gelukwensen en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar 
 
GETELDE COLLECTEN 4 september 
                               Cash                       Bonnen             Totaal 
Onderhoudfonds    €   52,60                  €   189,50         €  242,10 
Kerk                             41,90                        86,00             127,90 
Diaconie                      35,05                       130,50             165,55 
Zomerzending             11,40                         59,50               70,90 
Avondmaalscollecte    32,50                         54,50               87,00 
Jeugdwerk eigen kerk 15,80                         71,50               87,30 
Zending deur               15,50                         36,50               52,00 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
De kerkenraad vergaderde op donderdag 19 september.  
Rien opende de vergadering door een gedeelte te lezen uit Matheus 
28 en ging ons daarna voor in gebed. 
De jongerengroep heeft een planning gemaakt qua activiteiten voor 
het komende seizoen. De eerste activiteit die gedaan zal worden in 
Sirkelslag. Er zal komend jaar ook nog een jeugddienst worden 
georganiseerd. 
We nemen de notulen van de vorige vergadering door. 
We evalueren de afscheidsdienst van ds Rietveld. Het was een mooi 
afscheid waarin Erna mooie woorden tot hem sprak en hem een bos 
bloemen aanbood. Hij ontving nog een mooie kaart en van de 
Kindernevendienst een mooi afscheidscadeau. Na de dienst konden 
we nog met hem napraten en de hand schudden onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
De ingekomen post werd behandeld. 
We ontvingen een mail over een gratis website genaamd “Kerkplein 
Zeeland”. Dit is een gratis website waar je aankondigingen kan doen 
voor bijzondere diensten of evenementen van onze kerk. We willen 
gaan kijken of we hier iets mee kunnen doen. 
Zondag 22 september vierden we de Startzondag. Het was een 
mooie dienst waarin Marina voorging. Het thema dit jaar was “Als 
nieuw”. Na de dienst werd er koffiegedronken met iets lekkers en 
werd er een quiz georganiseerd door Gert-Jan en Irene Boudeling. 
De kinderen kregen ook een paar vragen tijdens de quiz. Hierna 
werd iedereen getrakteerd op een lekkere lunch. 
Het was gezellig en druk. Fijn dat er zoveel mensen zijn die dit 
helpen organiseren. Allemaal hartelijk bedankt! 
Op 6 oktober zullen we afscheid nemen van Erna Verboom als 
kerkenraadslid. 
We zijn hard op zoek naar iemand die deze functie als ouderling op 
zich zou willen nemen. Voelt u zich geroepen, of zou u meer willen 
weten over wat deze functie inhoudt… Vraag het aan een van de 
kerkenraadsleden. 
Agenda 
-Afscheid Erna Verboom als ouderling  6 oktober 
-Doop/belijdenis dienst 10 november 
-Schooldienst 17 november 
-Gemeenteavond 20 november 
 
Met vriendelijke groeten van de kerkenraad. 
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DANKWOORDJE VAN DOMINEE RIETVELD 

                    
We denken nog steeds aan die prachtige afscheidsdienst in AJP.  
Ik vond en vind het nog steeds heel indrukwekkend. Hartelijke 
woorden van Erna, mooie bloemen vanuit de handen van Kees.  
De prachtige ‘vaas’ van de kinderen met leuke opmerkingen.  
Lieve en fijne broeders en zusters en kinderen de hand mogen 
drukken. Ik kan alleen maar héél dankbaar zijn.  
Onvergetelijk! AJP houdt echt een plek in ons ‘hart’. 
  
GELEGENHEIDSKOOR 
 
Het gelegenheidskoor begint weer. 
Op maandagavond 21 oktober gaat het gelegenheidskoor weer 
beginnen met repeteren, voor de Kerstzangdienst op Kerstavond. 
Wij willen jullie uitnodigen om dan mee te komen zingen. We hebben 
prachtige kerstliederen uitgezocht, en voor het 18e jaar is Annet de 
Ruijter onze dirigente. Onze begeleidend organist is Nick Verkerke. 
We hopen dat iedereen die graag zingt,  die avond komt om mee te 
zingen, of eerst te luisteren en de sfeer te proeven. 
We zingen tot Kerstmis elke maandagavond van 19.30uur tot 
21.45uur in onze kerk. Weet dat je van harte welkom bent. 
De kerstzangdienst is op kerstavond 24 december om 
19.30uur.  Kom en zing mee. 
informatie bij Marianne Nell en Irene Boudeling. 
Tel: 0628414772  of 0630294595. 
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JEUGDSOOS 
 
We staan aan het begin van een nieuw seizoen, dus ook de 
jeugdsoos gaat weer van start! Als leiding proberen we iedere 
maand iets te organiseren, met uitzondering van de drukke 
decembermaand. De eerste datums zijn bekend, dus zet ze alvast in 
je agenda! 
18 oktober: Sirkelslag 
29 november: Sinterklaasactiviteit 
24 januari: Dropping 
We hopen op gezellige avonden met een mooie opkomst! Wanneer 
je iemand mee wilt nemen, is diegene ook van harte welkom! 
Groetjes van de leiding: Joris, Franca, Daniël, Judith en Erna 
 
VAN DE ZWO-GROEP 
 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Kerk in Actie start een noodhulpactie voor Soedan. Opeenvolgende 
calamiteiten dreigen uit te lopen op een grote humanitaire ramp in 
dat land. 
 
Eind augustus bezweek in het Afrikaanse land een dam als gevolg 
van hevige regenval. Tientallen mensen zijn als gevolg van deze 
dambreuk omgekomen, complete dorpen zijn weggevaagd en de 
drinkwatervoorziening voor meer dan een half miljoen mensen loopt 
gevaar. 
Deze noodsituatie volgt op veel andere rampen die in Soedan en 
omringende landen plaatsvinden. Zo wordt het Afrikaanse land al 
anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden 
doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu 
dreigt er tot overmaat van ramp een gigantisch watertekort. 
Via haar noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op 
plekken van ontreddering en wanhoop, zoals in Soedan, door te 
zorgen voor water en middelen waarmee gezinnen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Kerk in Actie trekt hierin samen 
op met een internationaal netwerk van kerken en organisaties. 
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De ZWO groep heeft inmiddels een bedrag van 500,00 euro 
overgemaakt, wilt u zelf ook nog een gift overmaken kijk dan op 
www.kerkinactie.nl. 
 
Lied ter bemoediging: 
 
Stil mijn ziel wees stil, En wees niet bang  
Voorde onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds Hij is er bij,  
In je beproevingen en zorgen. 
God U bent mijn God En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een Vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil, En dwaal niet af  
Dwars door het dal zal Hij je leiden  
Stil, vertrouw op Hem  
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
God U bent mijn God En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil, En laat nooit los  
De waarheid die je steeds omarmd heeft  
Wacht wacht op de Heer  
De zwartste nacht  
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
God U bent mijn God En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een Vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen  
Ik rust in U alleen 
 
de ZWO-groep 
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TER INFORMATIE 
Onderstaande advertentie lazen we in de krant.  
Dominee Torenbeek heeft hier gestaan van 24 oktober 1965 tot 
29 maart 1970. We gedenken hem in dankbaarheid en met respect.  
 

           
 
 
Uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 
 
God, onze Vader, 
van U zijn de eeuwen en de tijden, 
de dagen en de nachten. 
Laat niet toe dat wij leven 
alsof wij niets meer te verwachten hebben, 
Wek in ons hart de heilzame onrust 
Omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen, 
Jezus Christus onze Heer   
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Kleurplaat De barmhartige Samaritaan 
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Oliebollenactie 

Ook dit jaar houden we een oliebollenactie, 8 oliebollen voor 

slechts €6,-. Bestellen kan tot en met 2 november via 

https://forms.gle/k295ZkPF4oMguWqB8 of de bestelstrook 

hieronder. Op zaterdag 9 november tussen 11 en 12 uur kunt 

u de bestelling ophalen in de kerk of wordt hij bezorgd. 

 

Bestellen oliebollen: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Aantal zakken oliebollen met rozijnen: 

Aantal zakken oliebollen zonder rozijnen: 

Bezorgen: ja / nee (€ 0,50 in AJP, € 1,- Sint Philipsland) 

Inleveren kan tot en met 2 november op Langeweg 23E. 

Ophalen 9 november tussen 11 en 12 uur. 
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Bestelformulier collectebonnen 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er de volgende week een envelop met de bestelling  
voor u klaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 

 


